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  VOORWOORD 
 

Als nieuw 
 
Voor u ligt een nieuwe gids boordevol activiteiten waar u dit jaar aan mee 
kunt doen. Bijeenkomsten om samen te leren, ons te laten inspireren, 
elkaar te ontmoeten, te vieren en handen en voeten te geven aan ons 
geloof. 
 
We sluiten daarbij aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk: Als 
nieuw. Leven in het licht van Gods koninkrijk. Dat doet denken aan ‘oude 
wijn in nieuwe zakken’ of een oude boodschap in een nieuw jasje. En 
misschien is dat ook precies wat we als kerk steeds weer doen. Die 
eeuwenoude woorden tot leven brengen, ontdekken wat Tenach en 
Evangelie ons vandaag te zeggen hebben en hoe de verhalen van God-
met-ons inspireren tot goede werken. Nee, het is niet nieuw, maar wel 
steeds weer àls nieuw. Zo is geloof steeds in beweging. Het staat niet stil, 
want er valt altijd weer wat te leren en te groeien naar elkaar en naar het 
licht van Gods koninkrijk. 
 
Blader het boekje eens door en kijk wat u en jou aanspreekt. Tot ziens. 
 
Ronald Heins 
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i n s p i r a t i e 

  Genesis kring 
 

In het afgelopen seizoen 
bespraken we in vier 
avonden de eerste vier 
hoofdstukken uit het 
begin van Genesis. Dit 
gedeelte (om precies te 
zijn Genesis 1 tot en 
met 11) kennen we in 
de Bijbelse wetenschap 
als de Oergeschiedenis 
(of liever in de 
algemeen gebruikte 
term: Urgeschichte). 
Het verhaal was echter 
nog niet klaar. Er was 

nog ruimte voor een bespreking gedurende twee avonden van de verhalen 
rondom Noach en het verhaal van de Toren van Babel. De aanwezigen hebben 
allen afgesproken dat we deze twee laatste delen van de serie in dit seizoen 
zullen afronden. Laat één ding duidelijk zijn: ook als u de eerste serie niet heeft 
meegemaakt, kan u makkelijk aanschuiven. 
 
Ds. Frans Ort bespreekt in een soort close reading de verhalen: hij plaatst ze in 
hun context, leest met het Hebreeuws in het achterhoofd de inhoud en hoopt op 
die manier te laten horen dat de verhalen niet gaan over een ver verleden uit het 
begin van de aarde, maar dat zij een levende boodschap in zich bergen voor het 
bestaan van vandaag. Het zijn blauwdrukken van het mens-zijn. 
 
Datum: 26 september 2024; 31 oktober 2024 
Aanvangstijd: 20.00 uur 
Plaats van samenkomst: de Ontmoetingskerk 
Leiding: ds. Frans Ort 
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i n s p i r a t i e 

Bijbelen 
 
Samen gaan we het bijbelverhaal van de 
komende zondag lezen. Ieder neemt zijn 
of haar eigen Bijbel mee, omdat elke 
vertaling weer anders is. En ik zal steeds 
vanuit de Griekse of Hebreeuws 
brontekst een zogenaamde 
‘werkvertaling’ maken, waarbij we 
dichtbij de oorspronkelijke tekst 
proberen te komen. In een uur tijd gaan we op zoek naar wat de schrijver 
bedoeld zou hebben en wat dat ons vandaag de dag nog te zeggen heeft. Het zijn 
steeds open gesprekken waarin we leren van elkaar. Het is een mooie 
voorbereiding op de dienst van de komende zondag om de tekst dieper te 
doorgronden en voor mij om de preek voor te bereiden. 

 
Het Bijbelen duurt steeds een uur, op de woensdag voorafgaand aan de 
zondagen waarin ik voorga. Wie zich bij mij opgeeft, ontvangt elke keer vooraf 
een mail met daarin de te lezen tekst. Wie dat wil, kan zich daar vooraf al wat in 
verdiepen, maar je kunt ook geheel blanco komen. 

 
4 en 11 september 
2 en 30 oktober 
13 en 20 (alleen ’s middags) november 
4 en 18 december 
15 en 22 januari 
12, 19 en 26 februari 
5 (alleen ’s middags) en 19 maart 
2, 16 (alleen ’s middags) en 30 april 
28 mei, 25 juni, 23 en 30 juli 
13 en 20 augustus 
 
Steeds van 15.30-16.30 en van 19.30-20.30 uur 
(tenzij anders aangegeven) in de Ontmoetingskerk 
Voor opgave en meer informatie: 
ds. Ronald Heins (06-33047002 of r.heins@pgzuidoost-veluwezoom.nl)  
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i n s p i r a t i e 

Geloven met al je zintuigen, een basiscursus 
 

Laat je meenemen in een 
serie van zeven 
ontmoetingen over de 
basisprincipes van ons 
geloof. 
 
Iedere bijeenkomst 
vertrekken we vanuit een 
van de zintuigen waarmee 
we de werkelijkheid 
ervaren. Zo brengt het 
horen ons bij het horen van 
het Woord en de roeping 
van Abraham en vele 

anderen. We voelen de liefde en de aanraking van de heilige Geest. We proeven 
in een gezamenlijke maaltijd en spreken dan over het Heilig Avondmaal. Ook het 
zesde zintuig komt aan bod als we het hebben over de hemel en mystieke 
ervaringen. Op de afsluitende bijeenkomst komen alle zintuigen samen in één 
lichaam: het lichaam van Christus, maar ook jouw eigen lichaam. 
 
We gaan langs bijbelteksten en zullen steeds weer ervaren wat het voor onszelf 
betekent om vandaag de dag christen te zijn. 
De cursus is bedoeld voor mensen voor wie het geloof nog nieuw is. Maar ook als 
je op zoek wil gaan naar wat je wel en niet (meer) gelooft is deze cursus heel 
passend. 
 
maandagavonden  
6, 13, 20 en 27 januari 
3, 10 en 17 februari 
van 20.00-21.30 uur in de Kerkhorst in Spankeren. 
 
Opgave (maximaal 12 deelnemers) bij 
Ellen Bollen (ebollenw@xs4all.nl, 06-11752440) of 
ds. Ronald Heins (r.heins@pgzuidoost-veluwezoom.nl,06-33047002) 
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i n s p i r a t i e 

Nel Benschop 
 
Ds. Ronald Heins (die haar uit Schaarsbergen goed heeft gekend en haar uitvaart 
begeleidde) en ds. Frans Ort verzorgen in het najaar een avond rondom de 
poëzie van Nel Benschop. 
 
Nel Benschop is lange tijd één van de meest populaire dichters geweest in 
Protestantse kringen: geen avond waarop geopend moest worden, of haar 
gedichten kwamen voorbij. Hoewel ze in ons land de best verkochte dichter is 
van de twintigste eeuw, is haar werk door theologen, door kenners en critici 
altijd wat laatdunkend bekeken. 
 

Ronald Heins en Frans Ort 
hebben haar werk opnieuw 
herlezen en willen 
daaromheen graag een 
avond verzorgen om 
opnieuw kennis te maken 
met wat zij schrijft. We 
bekijken de ontwikkeling 
vanaf haar eerste bundel 
Gouddraad uit vlas tot haar 
allerlaatste bundel; een 
ontwikkeling die wel degelijk 

een ander licht op haar diep-doorleefde en ook mystieke geloof werpt. Minder 
bekend is dat er na haar dood een bundel gedichten verscheen met liefdespoëzie 
die zij voor haar grote doorbraak in 1967 schreef over twee onmogelijke 
liefdesverhoudingen die zij in de jaren vijftig heeft gehad: echte liefde kan niet 
sterven. Tenslotte belichten wij ook haar leven, mede aan de hand van de 
verhalen van één van haar pleegzonen. Hopelijk werpen wij daarmee nieuw licht 
op haar leven en werk en leven de woorden op waarmee zij zo ontzettend veel 
mensen heeft gesteund en getroost. 
 
Datum: 14 november 2024 
Aanvangstijd: 20.00 uur 
Plaats van samenkomst: de Ontmoetingskerk 
Leiding: ds. Ronald Heins en ds. Frans Ort 
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Psychologisch Bijbellezen 
Eugen Drewermann 

 
In de jaren tachtig verscheen een boek dat diepe indruk achterliet bij de lezers: 
Beelden van verlossing van de Duitse theoloog en psychotherapeut Eugen 
Drewermann. 
 
Ik herinner mij de ontmoeting met zijn uitleg van de verhalen uit het 
Marcusevangelie nog 
als de dag van gisteren: 
het sloeg in als een 
bom. En dat niet alleen: 
ik las de verhalen 
eigenlijk weer compleet 
als nieuw. Alleen al het 
verhaal over de storm 
op het meer, waar Jezus 
wandelt over het water, 
kreeg door zijn 
psychologische duiding 
een diepere lading die 
mij zéér heeft gesteund in een periode van depressie. Later verschenen er vele 
boeken, maar net als bij vele anderen kreeg ik het gevoel van déja vu. In het 
genoemde boek is alles gezegd. 
 
Omdat zijn werk wat op de achtergrond is geraakt, wil ik graag twee avonden 
verzorgen waarin we een aantal evangelieverhalen in zijn geest zullen bekijken 
en uitleggen. Voorbeelden van zijn verhalen zijn de wonderen (de man in het 
land van de Gerasenen, het dochtertje van Jaïrus, de storm op het meer en 
andere). We komen in het voorjaar tweemaal samen in de Ontmoetingskerk. 
Deelnemers mogen zich bij mij opgeven: via de mail f.ort@pgzuidoost-
veluwezoom.nl  of via de telefoon: 03 13 41 41 37. 
 
Datum: 23 januari 2025; 27 februari 2025 
Aanvangstijd: 20.00 uur 
Plaats van samenkomst: de Ontmoetingskerk 
Leiding: ds. Frans Ort  

mailto:f.ort@pgzuidoost-veluwezoom.nl
mailto:f.ort@pgzuidoost-veluwezoom.nl
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i n s p i r a t i e 

Frère Roger van Taizé 
 
Binnen onze kerk organiseren we verschillende activiteiten die geïnspireerd zijn 
door en verband hebben met, Taizé. Op een avond wil ik jullie meer vertellen 
over Roger Schutz, de oprichter en eerste prior van de gemeenschap in Taizé. 
Door de visioenen die hij kreeg, zijn liefdevolle uitstraling, zijn hart dat klopt voor 
de armen op deze aarde en zijn verlangen naar oecumene, is Taizé geworden tot 
wat het nu is: een plek in het Bourgondische heuvellandschap waar duizenden 
(met name) jongeren van over de hele wereld naartoe komen om elkaar te 
ontmoeten en zich te laten inspireren. 
 
Op deze avond vertel ik over zijn leven en zijn werk. We zien en horen hem in 
beeld. En we delen wat hij vandaag de dag betekend heeft en nog steeds 
betekent voor de kerk, voor de armen in de wereld en voor onszelf. 
 
Inleiding door ds. Ronald Heins 
Vrijdagavond 25 april om 20.00 uur in de Kerkhorst  
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Judas Passion 
 
Samen met Tineke van 
Middelkoop en het 
Ontmoetingskoor o.l.v. Wim 
de Jong verzorg ik - op veler 
verzoek - een avond waarop 
ik ‘mijn’ Judaspassion 
opnieuw voor het voetlicht 
breng. 
 
Judas staat in hernieuwde 
belangstelling: de traditionele 
beelden van verrader, dief en 
zelfmoordenaar blijken niet 
werkelijk te voldoen en zijn 
vaak het resultaat van de 
beelden die de vertellers ons 
wilden geven. 
 
Frans Ort heeft zich de 
afgelopen jaren intensief bezig 
gehouden met het fenomeen 
Passion: hij schreef er in totaal vijf waarbij deze de meest opvallende is. Judas 
komt hierin voor het voetlicht in alle begrijpelijkheid om wie en wat hij was, 
inclusief zijn dramatische levenseinde. Bij eerdere uitvoeringen klonken er 
reacties als ‘indrukwekkend’, ‘ik zou hem zo willen troosten’ en dergelijke. We 
voeren deze uit in Dieren, in de Ontmoetingskerk. 
 
Datum: 9 maart 2025 
Aanvangstijd: 20.00 uur 
Plaats van samenkomst: Ontmoetingskerk te Dieren, Admiraal Helfrichlaan 54 
Leiding: Tineke van Middelkoop, Frans Ort en Wim de Jong 
  

Kruiswegstatie no. 3: Juda uit Kirjat, Frans Ort 
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‘Meditatuurtje’ 
 
Maandelijks een uurtje mediteren 
Laat je in alle rust leiden en inspireren door Bijbelse tekst, een gedicht, muziek of 
puur en alleen de stilte en de geluiden om je heen. 
 
In stilte komen we de Boskapel binnen en we gaan op een stoel, een 
meditatiekrukje of een kussen zitten. De kaars wordt aangestoken, waarna we 
een aandachtsoefening doen om tot rust en bij onszelf te komen. Daarna klinkt 
een (Bijbel)tekst om in te verdiepen en bij je binnen te laten komen. De 
meditatiebegeleider geeft kleine aanwijzingen om de focus te verleggen. En na 
een uurtje ronden we af, wordt de kaars weer uitgeblazen en verlaten we in 
stilte de kapel. 
 
Op donderdagavonden 
3 oktober, 7 november, 5 december, 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei 
en 5 juni 
van 20.00-21.00 uur in de Boskapel. 
Begeleider: ds. Ronald Heins (e.a.) 
 
NB. dit seizoen worden een aantal mensen opgeleid tot begeleider, zodat we de 
frequentie kunnen vergroten en wellicht ook overdag een Meditatuurtje kunnen 
houden. 
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i n s p i r a t i e 

Labyrint lopen 
 
In de stiltetuin achter de Ontmoetingskerk ligt een bijzonder labyrint. Je kunt er 
doorheen lopen door het pad te volgen. Terwijl je dat doet, kun je ook een 
innerlijke weg ervaren. Het hangt ervanaf waarmee je het labyrint ingaat. Een 
vraag, een zorg, een (Bijbel)verhaal of misschien wel enkel in stilte en rust. Het 
lopen van het labyrint kan iets met je doen. Het kan troost brengen bij verdriet, 
antwoorden geven bij levensvragen en verdieping in de teksten en gedachten 
waar je mee rondloopt. 
 
Op een middag en een avond zal Ronald Heins meer uitleg geven bij het labyrint 
en gaan we op weg, slingerend en met vaste tred, langs het kruis naar het open 
midden en weer terug. 
 
12 september 15.30-16.30 en 19.30-20.30 uur bij het labyrint achter de 
Ontmoetingskerk. 
(NB, als het regent, dan gaat het niet door en doen we dit een andere keer.) 
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Retraites 
 
Dagelijks stille tijd en wekelijks met een groepje op weg naar Kerst en Pasen 
 
De vier adventsweken 
voor Kerst en de zeven 
weken voor Pasen zijn in 
de kerkelijke traditie 
weken van bezinning en 
inkeer. Hoe mooi is het 
om dan dagelijks een 
moment van stille tijd te 
houden, al is het maar 
een kwartier of een half 
uur. Even ruimte om met 
een tekst en een thema te bezinnen. 
 
Het Ignatiaans Platform voor Spiritualiteit (die ook de website Bidden Onderweg 
maken) biedt al vele jaren een mooie vorm voor deze retraites. Wie zich (gratis) 
aanmeldt bij www.ignatiaansbidden.org, krijgt van 1 december (1e advent) tot 
kerst en van 5 maart (Aswoensdag) tot Pasen dagelijks een mailtje met teksten 
om te overdenken. 
Daarnaast is het mogelijks om wekelijks met een uitwisselingsgroepje bij elkaar 
te komen om te delen wat je deze week ervaren hebt en samen een meditatie te 
doen. Dit gebeurt op allerlei plekken in Nederland en België. Ds. Ronald Heins zal 
zo’n groep leiden in Boskapel. 
 
Data:  dinsdagen 3, 10, 17 en 24 december 
  11, 18, 25 maart en 1, 8, 15 april 
Tijd:  15-16 uur 
Plaats:  Boskapel Laag-Soeren 
 
Aanmelden: Ronald Heins, r.heins@pgzuidoost-veluwezoom.nl  |  06-33047002 
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i n s p i r a t i e 

Speurtocht naar muziek 
 
 

 
 
In het afgelopen seizoen hebben we met een groepje enthousiaste mensen 
geluisterd naar muziek en waren we op die manier op speurtocht naar 
verschillende zaken als verstilling, geloof, moderne ontwikkelingen. Ook dit 
seizoen zullen we vier maal samenkomen in de Ontmoetingskerk om met elkaar 
te luisteren. Ik stel dan per keer een programma samen rond thema’s als oorlog 
en vrede in de muziek (met muziek van de middeleeuwen, l’homme armé, tot het 
indringende Gulf War van Jacob Ter Veldhuis), over cantatestijlen in de muziek 
van Johann Sebastian Bach (een veel afwisselender geheel dan je in eerste 
instantie zou verwachten), een avond rond het thema de reis van het liedje, 
waarin de geschiedenis van driehonderd jaar antisemitisme en de reacties 
daarop bij gewone mensen in de volksmuziek opklinkt. Een vierde avond is nog 
open en zal in overleg met de deelnemers worden uitgewerkt. 
 
Datum: 29 januari 2025; 26 maart 2025; 21 mei 2025 
Aanvangstijd: 20.00 uur 
Plaats van samenkomst: de Ontmoetingskerk 
Leiding: ds. Frans Ort 
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Christendom en slavernij 
 
Samen naar de tentoonstelling in het Catharijneconvent 
 

Aan de hand van historische bronnen, 
hedendaagse reflecties, onderbelichte 
perspectieven en indrukwekkende kunst 
biedt de tentoonstelling inzicht in de vaak 
onbesproken relatie tussen het 
christendom en het Nederlandse 
slavernijverleden. Het christendom had 
een cruciale invloed op het denken over 
slavernij. Zowel de voor- als 
tegenargumenten werden onderbouwd 
met de Bijbel. Deze geschiedenissen 
werken door tot op de dag van vandaag. 
 
Op dinsdag 10 september willen we hier 
als gezamenlijke kerken naartoe gaan. 
We vertrekken in de ochtend met de 
trein (of, bij voldoende aanmeldingen, 
met een bus) naar Utrecht. We zullen dan 
in het museum een lezing van 3 kwartier 
krijgen, waarna we lunchen in het 
museumcafé of op eigen gelegenheid. 
Daarna hebben we ruim de tijd om de 
tentoonstelling te bezoeken. 

 
De entree voor het museum kost € 15,- (volwassenen), € 13,50 (65+ ers) of € 7,- 
(studenten) en is gratis voor houders van een Museumjaarkaart. We delen met 
elkaar de kosten van de lezing (€ 55,-). 
 
Meer informatie over deze tentoonstelling kunt u lezen op catharijneconvent.nl 
 
Als u mee wilt gaan, meld u dan graag aan bij 
Ronald Heins (06-33047002  |  r.heins@pgzuidoost-veluwezoom.nl) 
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Joods Leerhuis 
 
Van de regionale Werkgroep Kerk en Israel - Raad van Kerken Veluwezoom 
 

Leerhuisavond 
Thema ‘Verzoening in bijbels perspectief’ 
In deze lezing wordt aan de hand van de 
verhalen over Jakob en Esau in Genesis 32 
uiteengezet wat verzoening betekent in de 
Tenach (Hebreeuwse Bijbel/Oude 
Testament). Ook worden enkele uitstapjes 
gemaakt naar de Evangeliën. 

We gaan dieper in op het verhaal over Jakob 
die ernaar streeft zich met zijn broer Esau te 
verzoenen, nadat hij na vele jaren weer is 
teruggekeerd naar het land Kanaän. 
Verzoening wordt geplaatst binnen het Gods- 
en mensbeeld van de Tora. Een aantal 
Hebreeuwse woorden speelt daarbij een belangrijke rol. Ingegaan wordt op de 
betekenisverschuiving die deze woorden in het Christendom ondergingen onder 
invloed van hun vertaling in het Grieks en Latijn. In de loop van de lezing ontstaat 
een beeld wat de Hebreeuwse Bijbel en in navolging daarvan het Jodendom 
onder verzoening verstaat. Aansluitend komen enkele teksten uit het Nieuwe 
Testament aan de orde.  

Deze leerhuisavond wordt geleid door Peter van ’t Riet. Hij schreef vele boeken 
en artikelen over het joodse karakter van de bijbel en de betekenis van het 
jodendom voor het christendom 

Datum              Donderdag 31 oktober 2024 
Plaats:              Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren 
Aanvang:         19.30 uur 
Kosten:            5,00 euro  
Contactadres:   ds. Henk Boonen, h.boonen@kpnmail.nl   0313 – 414160 
  

mailto:h.boonen@kpnmail.nl
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BV van Verhalen 
 
Wij zijn een groep van 5 enthousiaste vertellers. Al jaren vertellen wij vanuit 

diverse gezichtspunten de Bijbelse verhalen of werken wij een thema uit. De 

uitvoeringen vinden meestal plaats in de Ontmoetingskerk of Petruskerk op de 

zondagen. Tussen de verhalen door zijn er muzikale intermezzo’s variërend van 

zang, pianomuziek tot andere instrumenten. 

Het aantal optredens is minimaal 2x per jaar. 

 

Uitbreiding van het 

aantal vertellers is 

welkom. Dat kan ook 

eenmalig zijn. U kunt dan 

in contact treden met 

ondergetekende. 

Via de website van de 

kerk en de andere 

informatiebronnen 

worden jullie op de 

hoogte gebracht van de 

eerstvolgende uitvoering. 

 

Weest welkom! 

Info bij Roelf Lanting, renb.lanting@ziggo.nl 
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Open Deur Kring 
 
Het oecumenisch maandblad "Open Deur" waarop de kringleden persoonlijk zijn 
geabonneerd via het verzamelabonnement, wordt gelezen en besproken op de 
maandelijkse kringavonden. 

 
Elke maand een nieuw thema 
voor gespreksstof, met verhalen, 
gedichten, foto's, artikelen en 
inspiratie-interviews. 
Het blad wil inspireren en in 
beweging zetten, met een gelovig 
hart, een milde tong en een open 
blik. Inspiratie door de verhalen 

uit de Bijbel, door een antwoord te zoeken op vragen die op je weg komen. 
 
De bijeenkomsten zijn leerzaam en ondersteunen het geloof. Dit hebben de 
trouwe kringleden al vele jaren met elkaar mogen ervaren op de avonden waarin 
het thema van de maand op allerlei manieren wordt uitgediept en ervaringen 
heel vertrouwd met elkaar gedeeld zijn. 
 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Hebt u belangstelling aan te schuiven, wilt 
u dat dan even vóór de geplande datum aangeven via onderstaande mail? 
 
Voor de eerste bijeenkomst in september is het maandthema nog niet bekend. 
Het oktoberthema is een bijbelthema en staat in het teken van "Esther". Het 
thema in november is "Kaarslicht". In december verschijnt het kerstnummer met 
het thema "Vrede op aarde". Vanwege meerdere kerstbijeenkomsten is er in 
deze maand geen kring. De nu nog niet bekende maandthema's worden t.z.t 
bekend gemaakt. 
 
Zoveel mogelijk zijn de bijeenkomsten op de derde woensdagavond in de maand. 
data                : woensdagavond 18 september, 23 oktober en 27 november 
aanvangstijd : 20.00 uur 
locatie            : De Kerkhorst 
leiding            : Thea Henny-Keuper   degumstersos@hotmail.com  |  0313 414153 
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i n s p i r a t i e 

Thomas groep 
 
In de Thomaskring bespreken wij boeken die worden gekozen door de 
deelnemers aan deze kring. Het afgelopen seizoen hebben we het boek gelezen 
van Kick Bras ‘Voor het leven - De spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer’ Aan de 
hand van dit boek zijn wij met elkaar in gesprek gegaan.  
Het komende seizoen beginnen we met het boek: JEZUS, WAAROM? Een 
ontdekkingsreis door de bijbel van Bas Ragas samen met Ad van Nieuwpoort. 
 
Ieder die verder wil denken over zijn of haar geloof, is van harte uitgenodigd. Het 
is de bedoeling om het boek gaandeweg de bespreking te lezen, omdat we zullen 
spreken aan de hand van thema’s die in dit boek worden aangereikt.  
 
Wij komen één keer in de maand op dondermorgen samen.  

De data worden in onderling overleg 
vastgesteld.  
 
 
De eerstkomende datum is: 19 september 
2024. 
Aanvangstijd : 10.00 uur 
Plaats  : Ontmoetingskerk 
 
 
 
Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met:  
Geertruida van Gulyk-Kuiper tel.: 0313 
422610 
e-mail: gulykuiper@hetnet.nl 
 
 
 

 
 
  

mailto:gulykuiper@hetnet.nl
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i n s p i r a t i e 

Interkerkelijke Leeskring 
 
Al vele jaren komt als de "R" in de maand is, deze leeskring bij elkaar.  Een 
bezielde, interkerkelijke kring, die met elkaar in gesprek is over een boek met 
een toegankelijke theologische inhoud. De groep wordt geleid door ds. Bert 
Bomer uit Doesburg. Momenteel zijn er 9 deelnemers, die zich met elkaar 
verbonden voelen en in alle openheid geloof, ongeloof, twijfel, meningen, vragen 
etc. met elkaar delen. 
 
Komend seizoen gaan we aan de slag 
met "Deuteronomium",  het laatste 
boek van Rabbijn Jonathan Sacks. Het 
boek heeft als ondertiteling:  
"boek van de samenleving - verbond 
en dialoog". Sacks laat zien hoe het 
verbondsdenken van de Thora de 
basis vormt voor onze huidige 
westerse democratie.  Vrijheid is hard 
werken; Samenleven in het beloofde, 
vrije land, legt Mozes uit, moet 
gebaseerd zijn op rechtvaardigheid. 
Ieder hoort erbij. Nooit meer slavernij!  
 
Nieuwe deelnemers aan de kring zijn 
van harte welkom.  Kom een ochtend 
met ons kennismaken!  De leeskring 
komt eenmaal per maand bij elkaar, 
op woensdagmorgen, van 9.30 tot 
11.45 uur.  De eerste keer is 4 
september in kerkgebouw Eltheto, in 
De Steeg. 
 
Voor meer informatie, bel of mail naar: 
Gera van Ek   0313-450608   |  gera.v.el@kpnplanet.nl 
Bert Bomer    0313 - 410918  |  bebom.buutvrij@gmail.com 
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 25 o n t m o e t i n g 

Werkgroep Gemeentecontacten 
 

De Protestantse gemeente Zuidoost- Veluwezoom onderhoudt sinds vele jaren 
een levende en warme relatie met twee kerkelijke partnergemeenten n.l. met de 
Lutherse Friedenskirche in Berlin-Niederschönhausen in Duitsland en de 
Evangelisch Lutherse kerk in Wroclaw  in Polen. Jaarlijks is in het voorjaar in één 
van deze plaatsen  een ontmoeting. Het doel van deze ontmoetingen is de 
wereld van de ander beter te leren kennen, zowel in kerkelijk als maatschappelijk 
opzicht. 
Dit jaar 2024 heeft  de ontmoeting met onze partnergemeenten in Berlijn 
plaatsgevonden in het weekend van 30 mei t/m 2 juni. Als thema voor deze 
ontmoeting is gekozen “Wie sehen wir die Zukunft unserer Kirche – Was kann 
jeder Mensch tun um die kirche lebendig zu halten? Brauchen unsere 
Gesellschaften noch die Kirche”. 
Het contact met de gemeente in Berlijn dateert al vanaf 1979 en met Wroclaw 
sinds 1991. Veel is veranderd in de afgelopen jaren, zowel op politiek, 
maatschappelijk als ook op kerkelijk gebied. De komende periode gaan we ons 
bezinnen hoe en op welke manier we de komende jaren invulling gaan geven  
aan de contacten en ontmoetingen met onze partnergemeenten. 
 
Informatie over de werkgroep en onze partnergemeenten is regelmatig te vinden 
in het kerkblad “Ingezoomd” en in de Nieuwsbrief. 
 
Werkgroep Gemeentecontacten 
Secretariaat: J.W. Brouwer 
Tel: 0313-420396 
Email: brostro@hetnet.nl  

mailto:brostro@hetnet.nl
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Midlife café 
 

Voor mensen tussen ca. 35 en 55 jaar is er het Midlife café. 

We gaan met elkaar op pad, spreken af om samen naar de kerkdienst te 
gaan, drinken op vrijdagochtend samen even koffie bij de zomerse 
Kerkmarkt, houden spelletjesavonden, gaan samen lunchen of gaan 
samen wandelen en speuren in het Dierense bos naar herten en wilde 
zwijnen. Wat we ook ondernemen, de ontmoeting met elkaar staat 
centraal. Activiteiten plaatsen we soms, maar niet altijd, in de 
nieuwsbrief. 

Heb je ook interesse? Neem dan contact op met                                 
Jolanda Buitenhek, jol.buit@planet.nl 

 

  

mailto:jol.buit@planet.nl
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Wandel mee met…. 
 

 

Op onregelmatige basis gaan we met een groepje wandelen. Een 
initiatief dat is ontstaan in de corona-tijd en niet meer is gestopt. We 
plannen het meestal kort, maar soms ook wat langer van tevoren. We 
wandelen ‘gewoon’ voor de gezelligheid en voor de ontmoeting met 
elkaar. De groepsgrootte is meestal ca. 10 personen in een wisselende 
samenstelling, en de afstand is ca. 8-10 km. We proberen een terras in de 
route of aan het einde op te nemen. Iedereen is welkom, jong, oud, man, 
vrouw. 

Zo hebben we al gewandeld rondom de Carolinahoeve, in de bossen bij 
Velp, in het gebied tussen Hummelo en Laag-Keppel, rondom Loenen, bij 
Wichmond, bij Wehl en in het buitengebied van Spankeren. Er is echt een 
boel moois te ontdekken in onze omgeving. 

In het kerkblad Ingezoomd of in de nieuwsbrief publiceren we (meestal) 
de datum van de eerstvolgende wandeling. Wil je ook een keer mee en 
vooraf op de hoogte worden gesteld? Meld je dan aan bij: 

Anne van Buiten, annevanbuiten@hotmail.com, 0313-420052                
Jolanda Buitenhek, jol.buit@planet.nl, 0313-414128 

 

  

o n t m o e t i n g 

mailto:annevanbuiten@hotmail.com
mailto:jol.buit@planet.nl


 28 o n t m o e t i n g 

Zin in mantelzorg 
 
Als mantelzorger kan het je tot steun zijn om ervaringen met elkaar te delen. 
Daarnaast is het goed om stil te staan bij wat je bezielt in de zorg voor de ander, 
wat je krachtbronnen zijn en hoe je grenzen kunt stellen. Dat deze thema’s leven, 
blijkt wel uit de volgende reactie van een mantelzorger: “Waarom doe ik dit 
eigenlijk? Het lijkt zo gewoon om mantelzorger te zijn, maar is dat wel zo? 
Daarvan wilde ik me bewust worden. Waarom ben ik hier in het verpleeghuis en 
bijvoorbeeld niet in het theater? De vraag wat me daartoe bezielt, hield me 
bezig.” 
 
‘Zin in mantelzorg’ is een gespreksgroep, waarin mantelzorgers de gelegenheid 
krijgen ervaringen met andere mantelzorgers en 
familieleden te delen en van elkaar te leren. 
Pastor Meinie Visser zal deze bijeenkomsten 
leiden, maandelijks op donderdagmiddag van 
13.30-15.00 uur en bestaat uit vijf bijeenkomsten 
in de Ontmoetingskerk. 
 
De data en onderwerpen zijn: 
17 okt. 2024 Kennismaking 
07 nov. 2024 Wat bezielt u? 
  Waarom bent u mantelzorger en zorgt u voor uw naaste? 
12 dec. 2024 Geven en ontvangen 
  Balans in de mantelzorg en grenzen stellen. 
09 jan. 2025 Verlies 
  Omgaan met achteruitgang van uw naaste en het levenseinde. 
06 feb. 2025 Krachtbronnen 
  Waar haalt u de kracht voor de mantelzorg vandaan? 
 
Kosten: een vrijwillige bijdrage voor koffie en thee. 
Het is de bedoeling om samen de zin en betekenis van de mantelzorg te 
ontdekken. Op die manier krijgen en vinden we daadwerkelijk ‘zin’ in mantelzorg. 
Informatie en opgave uiterlijk 11 oktober 2024 bij 
Meinie Visser 0316-280828  |  m.visser@pgzuidoost-veluwezoom.nl 
Anne van Buiten  06-23685659  |  annevanbuiten@hotmail.com 
 ‘Zin in mantelzorg’ is oorspronkelijk een initiatief van WoonZorgcentra 
Haaglanden (WZH). De tekst van het materiaal is geschreven door Tim van Iersel.  
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Iemand verliezen... en toch verder gaan 
 
Zes bijeenkomsten rouwverwerking in Dieren voor lotgenoten. 
Onderstaand aanbod is bestemd voor 
nabestaanden van iemand die is overleden. 
Dat kan een partner zijn, maar misschien ook 
een familielid of een heel goede vriend. Nog 
maar pas of al wat langer geleden. Verder 
gaan is dan een hele kunst. Misschien vindt u 
het prettig om daar, onder begeleiding, met 
lotgenoten over te praten, met respect voor 
ieders eigen verhaal. Je leert van elkaar! 
 
Programma 
14 januari 2025: Kennismaken met elkaar 
11 februari 2025: Het rouwproces 
11 maart 2025:  Mensen om je heen 
8 april 2025:  Wat geeft mij steun?  
13 mei 2025:  Incompleet en hoe nu verder? 
3 juni 2025:  Verbondenheid blijft … en afsluiting 
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij alle bijeenkomsten bijwonen. 
 
Informatie 
Wanneer: Op dinsdagmiddag, 13.30 tot ongeveer 15.00 uur. 
Waar:  Ontmoetingskerk, Admiraal Helfrichlaan 54, 6952 GJ Dieren. 
Voor wie: Voor iedereen ongeacht leeftijd, afkomst of levensovertuiging. 
Kosten:  Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee. 
Aanmelding: Vóór 16 december 2024 telefonisch bij één van onderstaande 
  personen. 
 
Dit aanbod is een samenwerkingsproject van de Sint Eusebiusparochie en de 
Protestantse Gemeente Zuidoost-Veluwezoom te Dieren, Laag-Soeren, 
Spankeren. 
Begeleiders: Thea Beekman 06-54357668 
  Meinie Visser 0316-280828  

m.visser@pgzuidoost-veluwezoom.nl  
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Ontmoetingsmaaltijd 
 
Tweemaal per maand is op donderdagavond een Ontmoetingsmaaltijd. (met 
uitzondering van feestdagen en de zomerperiode van begin juni tot begin 
september). Ook personen die géén lid zijn van de kerk zijn van harte welkom. De 
vergoeding voor de maaltijd bedraagt slechts € 4,00 voor volwassenen en € 2,00 
voor kinderen. 
 
Een aantal kookgroepjes, bestaande uit 3 à 4 personen, kookt om beurten en 
bepaalt de keuze van het menu, doet boodschappen en dekt de tafels. Er is altijd 

een warm hoofdgerecht en een 
smakelijk nagerecht. De tafels 
worden sfeervol gedekt, bloemen 
zullen nooit ontbreken. Iemand van 
de aanwezigen opent de maaltijd 
op gepaste wijze en aan het slot 
wordt een lied gezongen. 
 
Mocht je als vaste bezoeker iemand 
willen verrassen met een 

waardebon voor een gratis deelname, dan kan dat ook. Waardebonnen tegen 
betaling zijn verkrijgbaar bij de coördinator Joop van der Meulen. 
Als je wilt mee-eten om de sfeer te proeven of om vaste gast te worden, noteer 
dan je naam op de intekenlijst die op de balie ligt rechts van de ingang naar de 
kerkzaal van de Ontmoetingskerk. 
 
Heb je zelf zin om mee te koken en/of wil je je eerst oriënteren, neem dan gerust 
contact met mij op. Je bent van harte welkom. 
 
Telefonisch aan- en afmelden kan je doen bij koster Johan Laurman op de 
dinsdagmorgen (die vooraf gaat aan de maaltijd) tussen 11.00 en 12.00 uur. 
Telefoon: 0313 416 521 of 06-224 98 272 en b.g.g.: 0313 437 779 
  
Tijd: 18.00 - 19.00 uur 
Plaats: Gele zaal Ontmoetingskerk  
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Koffie ochtend 
 
Om de week op donderdagmorgen is er in de Ontmoetingskerk tijd en ruimte 
voor de inloop koffieochtend. Dit gaat het hele jaar door behalve in de 
zomermaanden als er kerkmarkt is op de vrijdagen. 
 
De koffieochtend is altijd een heel gezellige ochtend, druk bezocht door 
ongeveer 25 à 30 mensen voor een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. 
Deze ochtenden voldoen ruimschoots aan de behoefte aan contact. Ook mensen 
die normaal niet in de kerk komen, weten ons te vinden.  
 
U bent in september van harte welkom, ook als U nog nooit bent geweest. 
 
De eerstvolgende ochtend is, nadat de laatste kerkmarkt geweest is, op 19 
september 2023 van 10.00 uur tot 11.30 uur. 
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Met elkaar en voor elkaar ontmoetings middagen  
 

Zomaar een ontmoeting 

op een mooie dag 

niet omdat het ‘moet’ 

maar omdat het mag. 

Zomaar eens wat aandacht, 

een woord, een gebaar 

simpelweg een beetje 

lief-zijn voor elkaar. 

Irma Moekestorm-

Vreugdenhil 

Dit gedicht geeft goed weer wat de drijfveer is achter de organisatie van de 

ontmoetingsmiddagen voor ouderen. Het aanbod voor het komende seizoen 

belooft weer zeer divers te worden. De middagen worden voorbereid door leden 

van het Bezoekteam Ouderen en vinden beurtelings plaats in Dieren en in 

Spankeren op woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur. In de nieuwsbrief en het 

MEVE-blad wordt u op de hoogte gehouden van het onderwerp van de 

betreffende ontmoetingsmiddag. Mocht u geen eigen vervoer hebben? Geen 

probleem, in dat geval wordt u gehaald en gebracht. Graag tot ziens! 

 

25 september 2024 Ontmoetingskerk Dieren 

6 november 2024 Ontmoetingskerk Dieren 

18 december 2024 Petruskerk Spankeren 

22 januari 2025  Ontmoetingskerk Dieren 

5 maart 2025  Petruskerk Spankeren 

16 april 2025  Ontmoetingskerk Dieren 

mei/juni 2025  Dagje Uit 

Namens het Pastoraal Team, Hetty Plantinga en Meinie Visser 

 

o n t m o e t i n g 
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Benefietconcert 
voor ambulances in Oekraïne 

 
Van 15-22 september is de landelijke vredesweek. Op 
zaterdagavond 21 september wordt een Concert voor 
de Vrede gegeven. Het hoofdprogramma wordt 
verzorgd door Oleg Lysenko (op de bayan) en het 
Dierens Mannenkoor o.l.v. Ronald Brons en wordt op 
de piano begeleid door Marieke Schimmel. Leerlingen 
van basisschool De Expeditie zullen enkele 
zelfgeschreven gedichten over vrede voordragen. 
 
De opbrengst van de avond is voor de stichting Music 
for Ukraine die goed uitgeruste tweedehands  

ambulances aangeschaft en naar Oekraïne brengt. Alle deelnemers werken 
belangeloos mee. 
 
Oleg Lysenko woont al ruim de helft 
van zijn leven in Nederland, maar is 
geboren en getogen in de 
Oekraïense regio Poltava en opgeleid 
als bayanist aan het conservatorium 
van Kyiv. Hij speelt samen met zijn 
leerlingen onder andere Oekraïense 
muziek op de bayan 
(knopaccordeon). 
Het concert wordt georganiseerd door De Ambassade voor de Vrede, Music For 
Ukraine en de Protestantse Gemeente Zuidoost-Veluwezoom. 
https://www.musicforukraine.com/ 
of doneer op NL91 RABO 0189 0649 00 
 
Zaterdag 21 september 20:00 in de Ontmoetingskerk 
Toegang  € 15 inclusief koffie of thee, kinderen gratis 
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Jubileum Editie Bazaar  
 
 
Het tweejaarlijkse evenement de Bazaar in de 
Ontmoetingskerk zal in oktober weer 
georganiseerd worden.  
 
Het is een jubileum, de 15e editie! 
In de veertien keer dat de Bazaar gehouden is, 
hebben we met z’n allen voor ruim €125.000 bijeen 
gebracht hebben voor de kerk!  
 
Door gemeenteleden en anderen zijn ook nu weer volop spullen aangeleverd die 
we verkopen in de kerk. Vanaf vrijdagavond tot en met zaterdag is het dus tijd 
voor koopjes jagen. Kom langs op de dagen van de Bazaar om iets te kopen, iets 
te eten, iets te winnen! 

                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
*Koopjes jagen 
*Koffie, thee, gebak, 
broodjes … 
*Grote verloting (win 
een fiets)  
*Rad van Avontuur 
 

 
Vrijdag 11 oktober van 19.00 uur-22.00 uur 
Zaterdag 12 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur 
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De Kerstherberg 
 
Ontmoeting, lekker eten en gezelligheid 
 
Iedereen verdient warmte 
en gezelligheid tijdens de 
feestdagen; niemand hoeft 
alleen te zijn met kerst. 
Daarom organiseren we dit 
jaar De Kerstherberg. Een 
middag met een feestelijke 
kerstlunch, een 
hartverwarmend 
kerstverhaal, gezellige 
spelletjes en samenzang. 
 
Voor wie: voor iedereen die alleen is of met z'n tweeën, of je nu bij de kerk 
  hoort of niet: de deur staat open voor iedereen die kerst samen 
  met anderen wil vieren. Neem gerust een vriend(in) of kennis mee. 
 

Wanneer: 25 december 2024 van 12.00 tot ongeveer 15.15 uur. 
 

Waar:  de Boskapel aan de Eerbeekseweg 3 in Laag-Soeren.  
 

Vervoer: heb je hulp nodig bij het vervoer naar de Boskapel na de 
  kerstdienst in de Ontmoetingskerk of vanuit huis? Geen 
  probleem! Geef dit door als je je opgeeft. Uiteraard word je na 
  afloop thuisgebracht. 
 

Kosten:  een vrijwillige bijdrage. 
 

Opgave: is verplicht. Mail hiervoor naar eikelenboomandrea@gmail.com 
  of bel naar 0313 – 427381 (’s avonds). Laat ons weten of je 
  dieetwensen of allergieën hebt waar we rekening mee moeten 
  houden. Denk er ook aan om te laten weten als je hulp nodig 
  hebt bij het vervoer. 
Wij kijken uit naar je komst! 
Ronald Heins, Brian Coolen en Andrea Eikelenboom  
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j e u g d 

S A M E N   L E R E N ! 
 
 
In onze geloofsgemeenschap kennen 
we sinds 2023 een doorgaande 
leerlijn voor kinderen vanaf groep 3 
tot en met de brugklas. Dat wil 
zeggen dat kinderen in deze 
leeftijdsgroep jaarlijks voor een vorm 
van catechese worden uitgenodigd.  
 
 
 

Startcatechese 
 
De kinderen uit groep 3 en 4 komen 
met hun ouders naar de 
Startcatechese. Het ene jaar staat de 
Bijbel centraal. In het andere jaar 
ontdekken we samen verschillende 
manieren om te bidden. De 
bijeenkomsten bevatten momenten 
waarop ouders en kinderen 
afzonderlijk van elkaar in gesprek 
gaan over Bijbel of bidden.  
 
Lisette Doedel en Jantine 
Groenewold zien de kinderen én hun ouder(s) graag op dinsdag 4 en 18 februari 
van 16u tot 17.30u om met het thema bidden aan de slag te gaan. 
De kinderen krijgen hiervoor ook nog een persoonlijke uitnodiging. 
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j e u g d 

Avondmaalscatechese 
 
Met de kinderen uit groep 5 en 6 wordt de jaarlijkse avondmaalsviering met de 
kinderen voorbereid. Tijdens deze 
Avondmaalscatechese maken de kinderen 
kennis met de verhalen die bij ons avondmaal 
centraal staan. Ook ontdekken ze welke mensen 
in onze gemeenschap een rol spelen bij het 
avondmaal en wat er hiervoor allemaal geregeld 
wordt. 
 
Lea de Vries en Anneke Janssens zien de 
kinderen graag op vrijdag 31 januari, 7 en 14 
februari om van 16u tot 17u samen de 
afsluitende viering op zondag 16 februari voor te 
bereiden.  
De kinderen krijgen hiervoor ook nog persoonlijk 
een uitnodiging. 
 
 

Basiscatechese 
 
In de loop van het jaar maken de kinderen uit groep 7 en 8 kennis met 
verschillende Bijbelse figuren tijdens de Basiscatechese. We horen de verhalen 
die over hen geschreven staan en ontdekken wat ze voor ons kunnen betekenen.  
Daarnaast staat de Bijbel als boek centraal. Hoe zit deze eigenlijk in elkaar? 
 
Jelmer Penninga en Jantine Groenewold zien de kinderen graag op de volgende 
dinsdagen van 18.30u tot 20u, 10 september, 8 oktober, 12 november, 10 
december, 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei en 3 juni.  
Uiteraard krijgen de kinderen hiervoor ook persoonlijk nog een uitnodiging. 
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j e u g d 

Brugcatechese 
 
De jongeren in de brugklas gaan, met de overgang naar de middelbare school, 
steeds meer hun eigen weg in het leven. Aan de hand van Bijbelverhalen gaan de 
jongeren met elkaar in gesprek over hun eigen reis.  
 
Vanaf de herfstvakantie, dus vanaf november worden de jongeren op 
vrijdagavond bij Ariënne Scholten thuis verwacht. Hiervoor krijgen ze uiteraard 
ook persoonlijk een uitnodiging. 
 
 
 
 

18+ groep 
 
Hoe zitten de verhalen in de Bijbel in elkaar? Wat hebben ze ons tegenwoordig 
nog te zeggen? Hebben ze ons nog iets te leren? Vragen waarover we graag met 
jullie in gesprek gaan in een nieuwe gespreksgroep. Saai? Helemaal niet, want de 
verschillende manieren om een Bijbelverhaal te vertellen leveren verschillende 
uitgangspunten op om met elkaar in gesprek te gaan.  
 
Zie je dat wel zitten? Kom dan op de 
onderstaande vrijdagavonden van 
20u tot 21.30u naar de 
Ontmoetingskerk. Ronald Heins en 
Jantine Groenewold zullen de groep 
begeleiden op hun 
ontdekkingstocht. Dit zal 
plaatsvinden op vrijdag 27 
september, 18 oktober, 15 
november, 13 december, 17 januari, 
14 februari, 21 maart, 25 april, 23 
mei en 27 juni. 
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S A M E N   V I E R E N ! 

 
Kindernevendienst 

 
Elke zondag is er in de Ontmoetingskerk kindernevendienst voor groep 1 t/m 8. 
Wanneer er geen dienst is in de Ontmoetingskerk dan zal de kindernevendienst 
in de Petruskerk in Spankeren gehouden worden. 
 
Op proef zullen we van september tot december 2024 op de eerste zondag van 
de maand met twee groepen gaan draaien. Kinderen uit groep 1t/m 6 en 
kinderen uit groep 7-8. 
 
Door het jaar heen zijn er soms ook XL-kindernevendiensten. Deze diensten zijn 
anders van opzet maar vinden wel plaats tijdens de kerkdienst.  
 
Vlak voor de zomervakantie besteden we aandacht aan de kinderen die naar het 
voortgezet onderwijs gaan. Zij verlaten de kindernevendienst.  

De laatste zondag voor de zomervakantie gaan we iets leuks doen. We starten 
dan wel  in de kerk maar gaan meestal ergens anders heen. Op deze zondag zijn 
we niet voor het einde van de dienst terug.  

 
In de adventstijd en 40-dagentijd volgen we een project. Aan dit project wordt in 
de kerkdienst ook aandacht geschonken.   

j e u g d 
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We starten elke zondag in de kerk om daarna naar de kindernevendienstruimte 
te gaan. 
Voor het einde van de dienst komen we weer terug in de kerk.  
Tijdens de kindernevendienst sluiten we aan bij de lezing in de kerk. We maken 
hierbij gebruik van Kind op zondag. We lezen het verhaal uit de bijbel en 
eventueel een spiegelverhaal. Daarna is er een verwerking in de vorm van 
spelletjes, puzzels en knutsels.  
Wanneer je meer wilt weten kun je het altijd op zondag een van de mensen van 
de kindernevendienst vragen. 
 
 

Kerk op Schoot 
 

Het vertellen van Bijbelverhalen aan baby’s, 
dreumesen, peuters en kleuters is meer dan 
alleen vertellen. We zingen liedjes die het 
verhaal vertellen, maar gebruiken ook onze 
andere zintuigen om het verhaal tot leven 
te brengen. Wanneer het waait in een 
verhaal, gebruiken we een ventilator om de 
wind écht te voelen. Komen er schapen 
langs, dan voelen en ruiken we aan plukken 
schapenwol. Uiteraard is de lengte van een 
Kerk op Schoot viering ook aangepast op de 
doelgroep. Na een half uur hebben we het 
hele verhaal beleefd.  
 

In samenwerking met Christengemeente de 
Spreng verzorgen we Kerk op Schoot 
vieringen op 13 oktober en 15 december.  
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Kliederkerk 
 
Sinds 2020 organiseren we samen met de Evangelische Gemeente Dieren en 
Christengemeente de Spreng een aantal keer per jaar Kliederkerk. Deze 
bijeenkomsten bestaan uit drie fasen die elkaar opvolgen. Bezoekers starten met 
het ontdekken van een Bijbelverhaal aan de hand van creatieve, aansprekende 

en actieve werkvormen die een gesprek over (een aspect van) het Bijbelverhaal 
stimuleren. Hierna wordt in de viering het verhaal verteld. Naast het verhaal 
speelt de muziek een centrale rol. De Kliederband speelt hierbij een belangrijke 
rol. Na de viering sluiten we de bijeenkomst af met een gezamenlijke maaltijd.  
Doelgroep voor Kliederkerk is de gehele gemeente. Iedereen is welkom!  

De eerste kliederkerk zal worden georganiseerd op zondag 3 november van 15u-
17u in de Ontmoetingskerk. 

 

Soos 
 

Eens per twee weken komen de jongeren van de middelbare school tijdens de 
kerkdienst bij elkaar in hun eigen ruimte. We gaan dan met elkaar in gesprek 

over zaken die in het dagelijks leven van 
de jongeren centraal staan, waarbij we 
zoeken naar betekenis. Soms lezen we 
samen de Bijbeltekst van de zondag en 
ontdekken we wat deze tekst vandaag 
voor ons betekend. En een andere keer 
ontmoeten we elkaar rond een spel.  

We starten weer op zondag 24 augustus 
     en ontmoeten elkaar om de week.  
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S A M E N   O N T S P A N N E N ! 
 

  Reünie groepjes 
 

Na de brugcatechese vinden sommige jongeren het leuk 
om elkaar nog eens regelmatig te ontmoeten.   
 
Eens in de 1 of 2 maanden is de mogelijkheid om elkaar te 
treffen voor een avondje kletsen en of spelletjes doen een 
enkele keer samen eten of nog iets heel anders. Hoe vaak, 
hangt af van de overige activiteiten voor jongeren in de 
kerk en wat de jongeren willen.  
 
In de zomer organiseren we een kampvuuravond  voor alle 
groepjes. Verdere inlichtingen Ariënne 
Scholten a.scholten@xs4all.nl 
 

Taizé reis 
 
In 2023 gingen we met z’n zevenen in de meivakantie naar Taizé in Frankrijk. De 
broeders in het klooster ontvangen jaarlijks vele jongeren uit alle hoeken van de 
wereld. Voor hen organiseren ze gespreksgroepen rondom Bijbelse verhalen. 
Samen met de jongeren houden ze de gemeenschap draaiende.  
 
Wij mogen dus een week 
meedraaien in deze gemeenschap. 
Dat betekent kennismaken met 
andere jongeren en met elkaar 
praten over dat wat je bezighoudt 
en je geloof.  
 
Zondag 27 april tot en met zondag 
4 mei 2025.  
Kosten rond de €250 per persoon. 
Info bij Jantine: 
j.groenewold@pgzuidoost-
veluwezoom.nl j e u g d 

mailto:a.scholten@xs4all.nl
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Sirkelslag Young en Kids 
 
Met de kinderen van 9 tot 12 jaar en de 
jongeren van 13 tot 16 jaar hopen we Sirkelslag 
KIDS  en Sirkelslag Young te spelen. Dit is een 
interactief spel rond het jaarthema van de landelijke kerk.  
 
De jongeren van de SOOS organiseren Sirkelslag KIDS op 1 november vanaf 19u 
in de Ontmoetingskerk.  
Sirkelslag YOUNG wordt gespeeld op vrijdag 27 september. 
 

KerstChallenge 
 
In aansluiting op Sirkelslag wordt het thema ‘Als nieuw!’ verder uitgewerkt in de 
KerstChallenge. In december of januari kan de KerstChallenge gespeeld worden.  
Er is nog niet bekend of dit gespeeld zal worden in één groep of in twee 
leeftijdsgroepen, dus van 9 tot 16 jaar of van 9 tot 12 en van 13 tot 16 jaar. 
Nadere info volgt via de app en Nieuwsbrief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PaasChallenge 
 
Als afsluiting van het jaarthema ‘Als nieuw!’ kan in de periode naar Pasen toe de 
PaasChallenge gespeeld worden met kinderen en jongeren van 9 tot 16 jaar (in 
één of twee groepen). Locatie en tijd volgen nog in de app groep en de 
Nieuwsbrief. 
 j e u g d 
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KERK IN ACTIE 
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Kerk 
in Actie 

Als werkgroep Kerk in Actie 
Protestantse gemeente Zuidoost-
Veluwezoom zijn wij onderdeel van 
landelijk Kerk in Actie.  
De projecten die wij steunen worden 
via hen aangereikt; wij maken als 
werkgroep dan een keuze. 

 
Dit geldt ook voor de collectes die voor Kerk in Actie bestemd zijn. In overleg met 
ons Collecte van Diakenen bepalen wij welke collectedoelen op het jaarlijks 
collecterooster als 3e collecte worden geplaatst voor Kerk in Actie. 
Naar aanleiding van het kerkdienstrooster wordt door de werkgroep bepaald bij 
welke diensten wij meewerken aan de voorbeden voor Kerk in Actie. 
Zo zijn wij op deze manier ook onderdeel van landelijk Kerk in Actie. 
 
 

Stamppotmaaltijd 
 
Het is een traditie geworden om in het najaar een 
maaltijd te organiseren waarbij recepten uit het land 
van het project zijn gebruikt; de opbrengst komt dan 
ten goede aan dat project. Dit jaar voeren we actie 
voor Jeugddorp De Glind in Nederland. 
Het is logisch dat we, nu we een Nederlands project 
hebben, aan de stamppot gaan. 
 
De datum is vastgelegd: te weten vrijdag 1 
november en de maaltijd zal worden gehouden in de 
hal van de Ontmoetingskerk. Noteer de datum vast 
in uw agenda; na de vakantie hoort u hierover meer. 
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Kerk 
in Actie 

Concert door/voor gemeenteleden 
 
 
 
 
 
 
In de donkere wintermaanden willen wij wat ‘licht en vrolijke muziek’ laten 
klinken. 
Bespeel je een instrument of heb je een mooie stem? Dat willen wij graag horen.  
Denk er eens over na. Na de vakantieperiode gaan we de organisatie ter hand 
nemen. 
We hopen een concert te organiseren op zondag 16 februari, na afloop van de 
gezamenlijke kerkdienst in de Ontmoetingskerk. 
Houd de berichtgeving via de kerkelijke media in de gaten; daarin wordt iedereen 
tussentijds op de hoogte gehouden van onze plannen. 
 
 

Koffiestop 
in de Veertigdagentijd 

 
 
In de Stille Week van de Veertigdagentijd wordt 
ieder jaar na één van de Vespers de Koffiestop 
gehouden. Deze wordt geïnitieerd door de Raad 
van Kerken Zuidoost-Veluwezoom. 
Het ene jaar verzorgt de R.K. parochie de 
koffiestop en het andere jaar de Protestantse 
gemeente. 
Voor 2025 ligt de organisatie bij de werkgroep 
Kerk in Actie van de Protestantse gemeente Zuidoost-Veluwezoom. 
Hoe het verder zal gaan leest u later in de media. 
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Kerk 
in Actie 

Kerkmarkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van half juli tot half september organiseert de Werkgroep Kerk in Actie van de 
Protestantse Gemeente Zuidoost-Veluwzoom ieder jaar een Kerkmarkt op 10 
achtereenvolgende vrijdagen van 10.00 – 11.30 uur in/bij de Ontmoetingskerk in 
Dieren. 
Er worden duurzame biologisch geteelde groenten en fruit verkocht en 
zelfgemaakte producten zoals jam, sap etc. Ook is iedereen hartelijk welkom voor 
koffie/thee met zelfgemaakt gebak. Het sociale contact is hierbij erg belangrijk en 
wordt zeer gewaardeerd. 
De opbrengst van de Kerkmarkt is bestemd voor het project dat wij in die periode 
ondersteunen: Jeugddorp De Glind. 
Iedereen is van harte welkom. 
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VIEREN 
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v i e r e n 

Taizé vieringen 
 
Zin om te zingen? Opzoek naar stilte? 
Dan is een Taizéviering iets voor jou. 

 
De viering volgt het stramien zoals het ook in communiteit van Taizé gevolgd 
wordt. De liederen zijn kort en worden een aantal keer herhaald zoals een 
mantra. 
Vaak is er begeleiding van piano en viool. Je kunt op een kleed zitten of een 
meditatiebankje pakken. Maar er zijn ook stoelen. 
Het centrale deel is een stilte van 10 minuten. Naast het zingen is er gelegenheid 
voor gebed en een kaarsje aansteken. 
 
Je bent van harte welkom in onze vieringen die zullen zijn op : 
Zondagavond 27 oktober, 16 februari en 15 juni. 
 
Tijd: Zondagavond 19.30 uur 
Plaats: Ontmoetingskerk 
  



 51 

v i e r e n 

Middaggebed 
 
Het middaggebed is geïnspireerd op het 
middaggebed in Taizé. 
 
Iedereen is druk, de tijd vliegt. Even alles stil 
zetten en stil worden in of bij de Boskapel in 
Laag-Soeren. 
In de Boskapel bij koud weer, buiten als het 
warm en zonnig is! 
 
Tijd: vrijdagmiddag om 15.00 uur  
Plaats: Boskapel Laag-Soeren 
 
 
 

Johannes Uur 
 
Eens in de maand komen we bij elkaar bij een van de groep thuis. We bespreken 
een Bijbeltekst met uitleg gemaakt door een van de broeders van Taizé. En 
zoeken daarin naar inspiratie voor ons eigen leven. Die Bijbelteksten halen we 
van de site van Taizé: taize.fr/nl_article173.html 
 
Het gaat niet om kennis, maar meer om hoe jouw leven zich verhoudt tot de 
boodschap in de Bijbel. Geen discussie maar meer hoe beleef jij deze tekst, naast 
de belevenis van een ander. We zijn een kleine groep, er is ruimte voor ieders 
stem. 
 
Inlichtingen Ariënne Scholten: a.scholten@xs4all.nl, 0313-450007 
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v i e r e n 

Koren 
 
Onze gemeente telt maar liefst drie koren, U bent van harte welkom mee te 
zingen en te repeteren! 

Kerkkoor  Repeteert op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de 

Regenboogzaal in de Ontmoetingskerk. Info: christineenjoop@gmail.com. 
 
 

 
Ichtus  Repeteert op woensdagavond van 

20.00 tot 21.45 uur in de Ontmoetingskerk.  
Info: nynke.reinders@gmail.com 

 
 
 
Ontmoetingskoor  Repeteert om de week op donderdagavond in de 

Ontmoetingskerk van 19.45 tot 21.30 uur. Info: angeliquedecoo@live.nl 
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v i e r e n 

Stef Bos dienst 
 
Stef Bos wordt door velen geroemd om zijn sterke teksten die onze gevoelens zo 
mooi verwoorden en die ons een spiegel voorhoudt en oproept tot engagement. 
Zijn muziek bereikt – mede geholpen door Miss Montreals vertolking van ‘Door 
de wind’ – een steeds groter publiek. 
 
Al jaren loop ik rond met het plan om een Stef Bosdienst te organiseren, totdat ik 
afgelopen jaar een paar musici ontmoette die deze droom met mij delen. In mei 
en juni 2025 hebben wij een aantal Stef Bosdiensten georganiseerd. Op 1 juni zijn 
wij in Dieren in de Ontmoetingskerk. 
Het is een kerkdienst rondom het verhaal van De verloren zoon met – in plaats 
van liederen uit onze liedbundel – toepasselijke liedjes van Stef Bos. 
In de komende maanden zult u er nog meer over horen en lezen en ook een 
oproep krijgen om mee te zingen. 
 
Zondag 1 juni om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk 
Voorganger: ds. Ronald Heins 
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Kijk voor de meest actuele informatie op www.pgzuidoost-veluwezoom.nl 

Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal 


