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‘ ! Prqtestantse Gemeente E-mail: nieuwsbrief@pgzuidoost-veluwezoom.nl
Vv Zuidoost-Veluwezoom

In memoriam voor een vriend
Jesaja 40: 31

Rust nu maar uit — je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig man gedaan.

Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?

En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan?
Rust nu maar uit — je taak is af gekomen;
vandaag heeft God de kroon op 't werk gezet
dat je eenmaal in Zijn kracht hebt ondernomen.
De zin was af. God heeft een punt gezet.

Maar 't valt ons moeilijk om de zin te vatten
van 't zwijgen van je laatste harteklop.
Misschien alleen maar dit: De afgematten

en moeden varen als met arendsvleug’len op...

Nel Benschop

Vieringen komende twee weken

Vrijdag 22 november
15.00 uur — Boskapel Laag-Soeren
Vrijdagmiddag gebed geinsprireerd op Taizé

Zondag 24 november - Herdenking overledenen

10.00 uur — Ontmoetingskerk Dieren

Voorgangers Ds. F.Z. Ort, Ds. R.W. Heins en mevr. M. Visser
M.m.v. het Kerkkoor

Zondag 1 december

10.00 uur — Petruskerk Spankeren

Voorganger Ds. |. Pijpers, Zutphen

19.00 uur - Emmaiiskerk Dieren

Oecumenische vesper Raad van Kerken Veluwezoom

Zondag 8 december

10.00 uur — Ontmoetingskerk Dieren
Voorganger Ds. R.W. Heins

Heilig Avondmaal

Bloemen uit de kerk

Vorige week zondag zijn de bloemen, als groet van de gemeente, bezorgd bij

dhr. A. Verveld en mevr. G. Gerritsen-Aarnoudse.

Komende zondag zijn de bloemen bestemd voor meuvr. D. Evers en mevr. N. van der
Elst.

Vervroegd pensioen

Tijdens de gemeenteavond van woensdag 20 november j.l. is mijn besluit bekend gemaakt om op 1 juli 2025
te stoppen met mijn werk als ouderenpastor in deze gemeente. De reden is dat mijn man de ziekte van
Parkinson heeft. Dit doet ons anders naar de toekomst kijken en brengt het verlangen met zich mee om meer
ruimte in de tijd te maken voor ons en ons gezin. Het jaar waarin ik 65 hoop te worden leek ons dan ook een



goed moment om daar een start mee te maken. Eerder dan gedacht, maar tot die tijd hoop ik volop actief te
blijven in de gemeente. Daarom graag tot ziens!
pastor Meinie Visser

raad van kerken

Oecumenische vesper 1 december

De adventstijd komt er weer aan. We gaan weer op weg naar Kerst. Op de zondag van de 1le advent (1
december) is er ’s avonds 19.00-19.30 uur een oecumenische vespers. Ds. Ronald Heins en Margreet Elzeboek
van de RK parochie zullen hierin voorgaan. We volgen de liturgie van het Stadsklooster Zutphen. Zij houden
elke woensdagavond vespers in de Elisabethkapel in Zutphen. Enkele leden van het Stadsklooster zullen ook
bij deze vespers in de Mariakapel van de Emmaliskerk aanwezig zijn. Christine Schellevis zal ons op de
dwarsfluit begeleiden.

Hartelijk welkom.

DE RAAD VAN KERKEN ROEPT OP TOT VREDE

In de maand november wordt in de kerken en in heel Nederland stil gestaan bij overlijden en verlies. Dierbare
overledenen worden herdacht met kerkdiensten, bijeenkomsten en lichtjes op begraafplaatsen. Het zijn
momenten van verdriet en dankbaarheid.

Wij roepen op om in deze novembermaand ook stil te staan bij het immense verdriet dat mensen hebben
in Gaza, Israél, de Westelijke Jordaanoever en Libanon, maar ook in Oekraine, Rusland, Soedan en Jemen.
Wij roepen op in deze novembermaand de slachtoffers van oorlog te gedenken en om stil te staan bij de
levens van alle mensen die door oorlog bedreigd worden.

De strijdende partijen zitten gevangen in een spiraal van angst, haat en geweld. Het geweld gaat maar door en
er lijkt geen einde aan te komen.

We roepen de strijdende partijen op te stoppen met oorlog voeren, geen raketten meer af te schieten, niet
meer te bombarderen, gijzelaars vrij te laten, medische zorg en voedsel te verzekeren voor alle inwoners en
het internationale recht als leidraad te nemen voor alle verdere stappen. Wij roepen met kracht op
ogenblikkelijk te stoppen met vechten, met elkaar aan tafel te gaan en te onderhandelen en een weg naar een
rechtvaardige vrede en naar verzoening in te slaan.

ledere mens is waardevol en geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.
leder mensenleven is kostbaar in de ogen van God.

Wij bidden dat de wapens zwijgen.

Wij bidden om vrede en verzoening.

Geert van Dartel, voorzitter Raad van Kerken in Nederland
Coen Wessel, algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland



kerk
in actie
Bestellen Adventskalender 2024

Ook dit jaar kan weer een gratis Adventskalender
worden besteld Een mooi exemplaar met tips om
ons voor te bereiden op Kerst

" -

Hieronder leest u meer over het thema van dit jaar: mvéu’ismtENuE'nzdza' ‘
‘ALS NIEUW V' =5 1
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Als nieuw!

Met het thema ‘Als nieuw!’ sluit de kalender aan bij het
jaarthema van de Protestantse Kerk in 2024-2025: ‘Als
nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk’. Tijdens
Advent mogen we verwachtingsvol uitzien naar de
komst van Jezus. Zo valt in het donker van deze wereld
het licht van Gods koninkrijk al naar ons toe.

Per gezin kan één gratis Adventskalender worden
besteld via de website van de Protestantse kerk in
Nederland: www.protestantsekerk.nl/kerst

Kerstgroeten

In verband met de komende Feestdagen hebben wij
gevraagd of de kindernevendienst een mooie
Kerstslinger wil maken voor de kinderen in De Glind.
Op zondag 1 december gaan zij hier mee aan de slag.
Ook de gemeenteleden kunnen meewerken aan een
Kerstgroet; op zondag 1 december zullen er
Kerstkaarten liggen waarop je na afloop van de dienst je naam kunt vermelden als Kerstgroet naar De Glind.
Wij hopen dat velen hieraan willen meewerken.

In een volgende Nieuwsbrief gaan wij verder in op de plannen die wij hebben voor volgend jaar.

Een hartelijke groet, namens de werkgroep Kerk in Actie, van Ria van Voorst, tel. 0313-41 30 10 of
kerkinactie@pgzuidoost-veluwezoom.nl

Studiedagen ds. Ronald Heins

Dominees moeten af en toe ook studeren om zich te blijven verdiepen en ontwikkelen. De landelijke kerk
moedigt dat aan en verplicht het ons zelfs in de vorm van zogenaamde Permanente Educatie. De komende
maanden ben ik daarvoor drie dagen - 27 november, 29 januari en 19 februari - in Antwerpen. Daar volg ik bij
het platform voor Ignatiaanse Spiritualiteit een cursus om mij verder te verdiepen in het voeren van
geestelijke gesprekken in groepen. Ik zal u daar t.z.t. graag meer over vertellen en tussen de cursusdagen door
zal ik het ‘geestelijk gesprek’ ook met groepen moeten oefenen. In dringende gevallen kunt u op deze dagen
met Frans Ort, Meinie Visser of Jantine Groenewold contact opnemen.

Amnesty oproep

ledere maand is het tot nu toe mogelijk om, na de kerkdienst, brieven van Amnesty te
ondertekenen. De werkgroep bestaat nog maar uit 3 personen. De continuiteit is
daardoor in gevaar.

Wij zoeken vrijwilligers die onze werkgroep willen versterken.

Momenteel zijn we 1 x in de 3 maanden aan de beurt. Met meer mensen wordt dit dus
minder.

Wie geinteresseerd is om mee te doen, kan contact op nemen met:

Geertruida van Gulyk-Kuiper e-mail: gulykuiper@hetnet.nl tel.: 0313-42 26 10




Definitieve opbrengst Bazaar 2024

Afgelopen dinsdagavond,
tijdens de kerkenraads-
vergadering, overhandigde “
de voorzitter van de = S
Bazaarcommissie, Tinus %&i A E@ﬁ$
Pater, een mooi T-shirt aan e

de wnd. voorzitter van het

College van Kekrentmeesters, Jan Burgers. Op dit
shirt stond de opbrengst van de Bazaar 2024:
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Een fantastisch bedrag waar het CvK en de
kerkenraad erg blij mee waren. De opbrengst
van de Bazaar was dit jaar voor het
verduurzamen van de kerkgebouwen.

Met dank aan de Bazaarcommissie en de 150-
160 vrijwilligers die deze Bazaar dit jaar weer
mogelijk hebben gemaakt. Een hele prestatie.

Geloven met alle zintuigen

f

Laat je meenemen in een serie van zeven
ontmoetingen over de basisprincipes van ons geloof.

ledere bijeenkomst vertrekken we vanuit een van de
zintuigen waarmee we de werkelijkheid ervaren. Zo
brengt het HOREN ons bij het horen van het Woord
en de roeping van Abraham en vele anderen. We
VOELEN de liefde en de aanraking van de heilige
Geest. We PROEVEN in een gezamenlijke maaltijd en
spreken dan over het Heilig Avondmaal. Ook het
Wl ZESDE ZINTUIG komt aan bod als we het hebben over
S , de hemel en mystieke ervaringen. Op de afsluitende
={{ ‘ bijeenkomst komen alle zintuigen samen in één
LICHAAM: het lichaam van Christus, maar ook jouw eigen lichaam.

We gaan langs bijbelteksten en zullen steeds weer ervaren wat het voor onszelf betekent om vandaag de dag
christen te zijn. Regelmatig zal er ook een gast aanschuiven die ons vertelt wat dit specifieke zintuig voor
haar of zijn geloof beterkent.

De cursus is bedoeld voor mensen voor wie het geloof nog nieuw is. Maar ook als je op zoek wil gaan naar
wat je wel en niet (meer) gelooft is deze cursus heel passend.

<3

Data: maandagavonden 6, 13, 20 en 27 januari en 3, 10 en 17 februari
Aanvangstijd: 20.00-21.30 uur
Plaats van samenkomst: de Kerkhorst in Spankeren.

Voor opgave (maximaal 12 deelnemers) en meer informatie:
Ellen Bollen (ebollenw@xs4all.nl, 06-11 75 24 40) of
ds. Ronald Heins (r.heins@pgzuidoost-veluwezoom.nl,06-33 04 70 02)

Adventsretraite in Laag-Soeren

Op dinsdag 3 december start ds. Ronald Heins met een Adventsretraite. Wekelijks kom je als
uitwisselingsgroepje bij elkaar om te delen wat je deze week ervaren hebt en om samen een meditatie te
doen. Deze vorm van retraite gebeurt op allerlei plekken in Nederland en Belgié. Ds. Ronald Heins zal zo’n
groep leiden in Boskapel in Laag-Soeren.



De vier adventsweken voor Kerst zijn in de kerkelijke
traditie weken van bezinning en inkeer. Hoe mooi is
het om dan dagelijks een moment van stille tijd te
houden, al is het maar een kwartier of een haf uur.
Even ruimte om met een tekst en een thema te
bezinnen.

Het Ignatiaans Platform voor Spiritualiteit (die ook de
website Bidden Onderweg maken) biedt al vele jaren
een mooie vorm voor deze retraites. Wie zich (gratis)
aanmeldt bij www.ignatiaansbidden.org, krijgt van 1
december (1e advent) tot kerst dagelijks een mailtje met teksten om te overdenken.

Data: dinsdagen 3, 10, 17 en 24 december
Tijd: 14-15 uur
Plaats: Boskapel Laag-Soeren

Wilt u mee doen, meldt u dan aan bij Ronald Heins, r.heins@pgzuidoost-veluwezoom.nl | 06-33 04 70 02

Wil je ook een engel zijn?

In de vier weken voor Kerst kun je een engel zijn voor iemand anders (ook een engel) in onze gemeente, een
willekeurige andere persoon. ledere week heeft een thema en je krijgt een mail of brief waarin we dat thema
uitwerken. Het maakt dus niet uit of je digitaal bereikbaar je bent, iedereen kan meedoen! Hoe je daarmee
precies een engel kan zijn, mag je zelf weten. Jouw mogelijkheden en creativiteit zijn leidend.

Als jij je aanmeldt om engel te zijn, is iemand anders engel voor jou. Of jullie je aan elkaar bekend maken, dat
mag je zelf weten.

In de hal van de kerken liggen aanmeldformulieren om aan dit project mee te doen. Je kunt de gevraagde
gegevens mailen aan Mieke Ottevanger (dmottevanger@hetnet.nl) of het ingevulde formulier bij haar in de
brievenbus (Harderwijkerweg 99 in Dieren) doen.

Opgeven kan tot en met 25 november.

We hopen dat jullie allemaal mee willen doen!!
Hetty Plantinga, Coralien Koppenaal, Mieke Ottevanger en Anneke Janssens

Aankondiging Actie Kerkbalans 2025

De Actie Kerkbalans komt er weer aan! In de periode
11 januari — 25 januari 2025 krijgt u weer de AT
gelegenheid uw jaarlijkse toezegging voor een g Kerkbalans

financiéle bijdrage aan de kerk te doen.
Mede door uw financiéle bijdrage kan de kerk een

waardevolle plek blijven invullen in onze samenleving. RUSTPUNT IN
EEN DRUKKE

Hoe draagt u bij?
Veel leden vullen nog altijd het papieren WERELD
toezeggingsformulier in dat in januari weer bij u in de
bus valt. Maar het kan ook anders! O

Zo kunt u ook digitaal geven en ontvangt u geen °

enveloppe maar een email en kunt u dit digitaal Geef vandaag voor de kerk van morgen
invullen. Lekker makkelijk.

U kunt ook een meerjarige overeenkomst afsluiten. Dat
is nog makkelijker. U geeft daarin voor vijf jaar aan wat Actie Kerkbalans 2025: 11 - 25 januari
uw toezegging is. En bovendien levert dat voor u een

belastingvoordeel op.

Wilt u ook digitaal gaan geven of een meerjarige overeenkomst afsluiten, laat dit dan weten via het
emailadres kerkbalans@pgzuidoost-veluwezoom.nl. Doet u niets, dan ontvangt u in januari weer de
vertrouwde papieren enveloppe. De leden die al digitaal bijdroegen ontvangen dan weer email.

HET GESCHENK VAN JOUW KERK




Commissie Geldwerving

Goed nieuws! Recent hebben we onze commissie kunnen uitbreiden met Tanja de Kam. Hiermee worden we
als commissie weer een stukje minder kwetsbaar en kunnen we nog beter ons werk doen. Hartelijk welkom,
Tanja! Verder bestaat de commissie uit Jolanda Buitenhek, Henk Nijman, Jan Burgers en Dick Ottevanger.
Samen met vele vrijwilligers zetten we de schouders er weer onder komende Actie Kerkbalans. U doet toch
ook mee?

Heeft u vragen? U kunt ons bereiken via het al eerder genoemde e-mailadres kerkbalans@pgzuidoost-
veluwezoom.nl

Digitaal collecteren

In de Ontmoetingskerk zijn we in 2019 gestart met

digitaal collecteren door middel van een smartphone.

Na de fusie is dit ook in de Petruskerk en de Boskapel e
mogelijk. Dit systeem wordt gebruikt naast de gewone GIVt
manier van collecteren.

Als u gebruik wilt maken van deze manier van
collecteren is de Givt-app nodig. In de App Store en
Google Play is de Givt-app gratis te downloaden.

Als u de aanmeld-procedure van de Givt-app heeft doorlopen komt u in een scherm waarin u voor 3
verschillende collectedoelen bedragen kunt invullen.

Het eerste bedrag is altijd voor de diaconale collecte, het tweede bedrag is dan voor het werk in onze eigen
gemeente en het derde bedrag is voor de uitgangs-/deurcollecte. Als u doorgaat komt u in het scherm

waarin u via de lijst van kerken onze gemeente kunnen kiezen. U kiest hier voor Prot. Gem. Zuidoost-
Veluwezoom.

Gewoon blijven geven

Erg praktisch is het om thuis al de collectebedragen in te vullen en de betalingsopdracht te geven. U kunt
dan in de kerk de collectezak laten passeren.

Een belangrijk voordeel van deze manier van geven is dat de app de gegeven bedragen bijhoudt en u op die
manier een volledig overzicht krijgt dat u kunt gebruiken voor de belastingaangifte. Uw privacy is
gegarandeerd, want het is absoluut niet mogelijk dat wie dan ook kan zien wat u heeft bijgedragen.

Voor vragen mag u navraag doen bij andere gebruikers of contact opnemen met Henk Nijman.
E-mail: financienkerk@pgzuidoost-veluwezoom.nl

Kopij voor de volgende uitgave
Graag uiterlijk woensdag 4 december 2024 om 18:00 uur mailen naar Redactie Nieuwsbrief

f O

Facebook Prot. Gem. Zuidoost -Veluwezoom Website



Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.  Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u
zich hier afmelden. « U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. ¢ Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@pgzuidoost-veluwezoom.nl toe aan uw adresboek.

@ Laposta




