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Vieringen komende twee weken

Vrijdag 2 januari
15.30 uur — Heidekapel Laag-Soeren
Vrijdagmiddag gebed geinspireerd op Taizé

Zondag 4 januari

10.00 uur — Petruskerk Spankeren
Voorganger: ds. Ronald Heins L
Nieuwjaarsontmoeting met na afloop koffiedrinken met appelbeignets en oliebollen in De Kerkhorst
Uitgangscollecte: Kerk In Actie - NOODHULP Oekraine - Hulp voor slachtoffers en ontheemden

Zondag 11 januari

10.00 uur — Ontmoetingskerk Dieren
Voorganger: Drs. Rini van Dijkhuizen, Zevenaar
Uitgangscollecte: Voedselbank

Bloemen uit de kerk

Vorige week zijn de bloemen als groet van de gemeente gegaan naar
dhr. John Hendriks en mevr. Willeke Derksen

Deze week gaan de bloemen als groet naar Corry van 't Spijker en naar
Wim en Anja Jonkers.




Bedankje voor de bloemen

Ik wil allen danken voor de bloemen die ik na de dienst vanuit de Peruskerk mocht ontvangen, nu ik aan het
revalideren ben na een behooorlijke zware ingreep.

Dat zijn die dingen die een mens goed doen. Ook de lijst die ik ontving met de namen van mensen die aan je
denken. Met een vriendelijke groet, John Hendriks-Spankeren.

Bericht van overlijden

Op 18 december j.l. is overleden

Martin Alexander Buitenhuis
in de leeftijd van 71 jaar

Hij woonde aan de Loohof 37 te Spankeren.
De afscheidsbijeenkomst heeft inmiddels
plaatsgevonden in Dieren.

Wij wensen allen die hem liefhadden Gods kracht toe om dit verlies te dragen.

l.v.m. revalidatie woont mevr. Corry vd Spoel (tijdelijk?) niet meer in Het Bastion te Dieren maar in een
verpleeghuis in Capelle ad lssel. Gemeenteleden die haar een kaartje willen sturen ter bemoediging kunnen
hiervoor het volgende adres gebruiken:

Mw C.v.d. Spoel

Zellinge Ryckehove

afd. Lentehof kamer 19
Tsjaikovskistraat 1

2901 HM Capelle ad lssel

Geloven met al je zintuigen

Voor wie zich meer wil verdiepen in wat het
christelijk geloof voor je betekent en hoe het in je
leven concreet kan worden. In een serie van zeven
ontmoetingen verdiepen we ons in de betekenis
van bijbel en geloof aan de hand van de zintuigen.
Zo brengt het horen ons bij het horen van een
(bijbelse) roeping in je leven en vertelt een
musicus hoe hij door muziek diep geraakt wordt.
We voelen de liefde en de aanraking van de heilige
Geest. We proeven door samen te eten en spreken
dan over het Heilig Avondmaal.

Ook het zesde zintuig komt aan bod als we het hebben over de hemel en mystieke ervaringen. Op de
afsluitende bijeenkomst komen alle zintuigen samen in één lichaam: het lichaam van Christus, maar ook jouw
eigen lichaam.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen voor wie het geloof nog nieuw is. Maar ook als je op zoek wilt
gaan naar wat je wel en niet (meer) gelooft is deze cursus heel passend.

Voor opgave (maximaal 12 deelnemers) en meer informatie:
Ellen Bollen (ebollenw@xs4all.nl) of ds. Ronald Heins (r.heins@pgzuidoost-veluwezoom.nl)

Data: 7 maandagavonden vanaf 12 januari
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Leiding: ds. Ronald Heins & Ellen Bollen

Plaats: de Kerkhorst in Spankeren



Mediteren in de Heidekapel

Misschien heb je wel een goed voornemen voor het
nieuwe jaar om wat meer tijd te nemen voor jezelf,
voor wat rust en inspiratie. Kom dan eens kijken of
het maandelijkse Meditatuurtje wat voor je is. Onder
leiding van een van de meditatieleiders mediteren
we in de stilte van de Heidekapel. De eerstkomende
keer is op donderdag 8 januari van 20-21 uur.

Wil je op de hoogte blijven en een mailtje ontvangen
wanneer het weer is, geef dat dan door aan Ronald
Heins (r.heins@pgzuidoost-veluwezoom.nl)

AMNESTY

INTERNATIONAL

Schrijfacties Amnesty International - januari 2026
Op zondag 11 januari 2026 kunnen er weer petitielijsten worden ondertekend in de hal van de
Ontmoetingskerk. Het gaat om de volgende personen:

China - opnieuw celstraf voor Chinese journalist

De Chinese journalist Zhang Zhan kreeg op 19 september 2025 opnieuw vier jaar gevangenisstraf voor “ruzie
zoeken en problemen veroorzaken”. Toen ze in beroep ging, mocht ze haar familie en advocaat niet zien.
november hoorde haar familie dat ze in de Shanghai vrouwengevangenis zit. Ze mogen haar nog steeds niet
bezoeken.

Burundi - leven vastgezette arts in gevaar

Op 16 september 2025 bevestigde een rechtbank in Bujumbura dat arts en ziekenhuisdirecteur Christophe
Sahabo 20 jaar gevangenisstraf krijgt. Hij werd veroordeeld voor slecht financieel beheer, maar er zijn zorgen
dat het proces niet eerlijk was en dat er weinig bewijs is. Sahabo heeft een levensbedreigende
nieraandoening en krijgt niet de medische zorg die hij nodig heeft. Amnesty roept de autoriteiten op Sahabo
passende medische zorg te bieden.

Wanneer u zelf een brief wilt toesturen naar de betreffende verantwoordelijken, da kunt u gebruik maken van
deze voorbeeldbrieven incl. vertaling.

Oude kerstspullen voor de Bazaar

In een eerdere editie van de Nieuwsbrief hebben we al een oproep geplaatst voor kerstspullen voor de Bazaar.
We herhalen dit graag nog een keer, ook al omdat er veelal rond deze tijd het een en ander wordt opgeruimd
en weggedaan. Het hoeft niet meteen de grijze container in of naar een kringloopwinkel.

Ook andere bruikbare spullen zijn welkom. Bewaren jullie het nog even voor ons? We laten binnenkort de
inzameldagen voor 2026 weten.

Voor degenen die er écht eerder vanaf moeten, willen we een uitzondering maken. Voor het brengen of laten
ophalen kan er een telefonische afspraak gemaakt worden met Tinus Pater (06 51 83 60 26) of Paul Boer
(0313-42 13 01)

De Bazaarcommissie



Inzamelingsactie kunststof doppen

Net als vele anderen spaar ik doppen voor het KNGF, de opleiding voor
blindengeleide honden.

Fijn dat onze kerk een inleverpunt is en dat zoveel mensen meesparen.
Ik las dat de opbrengst van alle verzamelde doppen in heel Nederland
in 2024 € 53.842,64 was.

Zo'n groot bedrag mag best eens vermeld worden in de nieuwsbrief.
Vlak voor de Kerst konden weer heel wat doppen uit de
Ontmoetingskerk worden opgestuurd naar het regionale inzamelpunt.
Dank aan de vele inzamelaars.

Met groet,
Hennie Jensen

Het Luthers Oude- Mannen- en Vrouwenhuis

Kortgeleden nodigde Elies me uit om in dit huis de expositie over Catharina van Bora te bezoeken, de vrouw
van Luther.

250 jaar lang heeft dit huis een verzorgende functie gehad, ook voor jonge Lutheranen die vanwege een
beperking niet voor zichzelf konden zorgen. Nu kan het indrukwekkende gebouw als museum fungeren.

En het is de moeite waard!

Catharina van Bora staat nu eens te boek als 'verleidster', of als 'deugdzame predikantsvrouw', of als
'romantisch echtgenote" of tenslotte als 'feministisch icoon'.

Fotograaf Oxiea Villamonte laat de vele rollen zien, die vrouwen anno 2025 proberen in zichzelf te verenigen
en uit te stralen.

Dat zoveel lutheranen in de 16e eeuw hun heil zochten in Amsterdam, heeft alles te maken met de
vervolgingen die zij ondergingen in Antwerpen en Scandinavie. De gereformeerde stadsbestuurders gaven de
Lutheranen privileges om zo ook de handel in de Hanze te begunstigen.

Ik hoop, dat wij het anders doen. Zonder dominee en koopman. Luther en Calvijn horen, in de PKN, bij elkaar.

Tot 25 januari kunnen we terecht bij de expositie over Catharina van Bora.
Nieuwe keizersgracht 570 te Amsterdam. De ingang van het museum ligt vlak bij de entree van Artis.

Riens Boiten, Dieren. Van 1958 tot 1964 VU-student.

Ontmoetingsmiddag woensdag 21 januari in de Ontmoetingskerk
‘Planten op reis, waar komen planten vandaan?’

Na de sfeervolle en gezellige kerstmiddag nodigen we u uit voor de volgende ontmoetingsmiddag op
woensdagmiddag 21 januari van 14.30 — 16.30 uur in de Ontmoetingskerk. Die middag is Hans Ringers onze
spreker. Hij is al ruim 20 jaar reisleider tuinenreizen in binnen- en buitenland. Ook al 20 jaar vrijwilliger,
rondleider in de tuinen van Middachten. In het voor- en najaar geeft hij presentaties over tuinen, tuinkunst en
geschiedenis.

Tegenwoordig is het heel makkelijk voor ons om in een tuincentrum of kwekerij onze eigen tuin te vullen met
planten van over de hele wereld. Planten waren in het verleden niet zo eenvoudig te krijgen, ze zijn er nu
veelal dankzij pioniers.

Deze plantverzamelaars, planthunters in het engels, dus jagers, riskeerden hun leven en landen voerden er
zelfs oorlogen over of werden rijk in de handel in planten. Zo is nu driekwart van de planten wereldwijd
ontdekt, maar een kwart nog niet! Veel planten worden als gevolg van milieuvervuiling of klimaatverandering
met uitsterven bedreigd, vandaar de noodzaak voor het behoud van biodiversiteit, anders verliezen we
planten die nuttig kunnen zijn voor toekomstige generaties, voordat die planten zelfs ontdekt zijn!

Op 21 januari neemt Hans Ringers ons mee op een wereldreis langs opmerkelijke planten met een bijzonder
verhaal. Bijvoorbeeld over de ananas, de tulpengekte en ontdekking van planten in de nieuwe wereld. De
zoektochten en ontberingen van de plantenjagers die thuiskwamen met voor ons nu gewone tuinplanten,
maar die toen heel bijzonder waren en hoe dat vandaag de dag in z’'n werk gaat met plantenjagers en nieuw



ontdekte planten.
We hopen weer velen van u te ontmoeten op 21 januari!
Vervoer kan altijd geregeld worden via Anja Jonkers, tel. 0313-61 92 17

of via Gerrie Weerwag, tel. 0313-42 27 02. Aanvraag a.u.b. uiterlijk maandagavond 19 januari.

Anne van Buiten en Hetty Plantinga

Kerkkuier
Zondag 4 januari start rond 12.00 uur vanaf de Kerkhorst de eerste Kerkkuier. De Kerkkuier is een wandeling,
die grotendeels in stilte plaatsvindt.

Halverwege wordt een vraag gesteld, die een relatie heeft met de preek van die ochtend. Je hoeft de
kerkdienst niet te hebben gevolgd om mee te kunnen doen. Met die vraag wandel je een kwartier, nog steeds
in stilte. Daarna loop je met z’n tweeén, en deelt met elkaar wat de vraag bij je heeft opgeroepen. Aan het
eind van de wandeling zijn we terug bij de Kerkhorst.

De wandelroute is iets meer dan 3 km. Met de korte tussenstops erbij zijn we ongeveer een uur onderweg.
Gelijktijdig is er, voor wie 3 km lopen bezwaarlijk is, een stiltebijeenkomst in de Kerkhorst. Daar wordt
dezelfde vraag gesteld, die je in stilte overweegt. Ook hier kun je daarna met een ander delen wat de vraag bij
je heeft opgeroepen. Tip: vind je het fijn je gedachten en gevoelens op papier te zetten of in een tekening uit
te drukken, neem dan papier en pen of potloden mee.

Als de wandelgroep terug is in de Kerkhorst hebben we een kort kringgesprek met beide groepen over hoe we
het hebben ervaren. We sluiten af met een gezamenlijke lunch (brood meenemen!) met een kopje thee.

Dus: (wandelschoenen aan,) lunchpakketje mee, en gaan ervaren hoe het is om zo samen de kerkdienst te
laten bezinken!

De Kerkkuier zal iedere eerste zondag van de maand om ongeveer 12.00 uur plaatsvinden, vanuit de kerk
waar de kerkdienst is geweest. De wandelaars lopen vanuit de Ontmoetingskerk in Dieren door het bos, en
vanuit de Kerkhorst bij de Petruskerk over de verharde wegen rond Spankeren.

Mail of bel voor meer informatie:
Aaltje van Roekel roekell@xs4all.nl | 06-38 41 00 60
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Winterse maaltijdsoepen-buffet — 20 februari 2026
We gaan ons voor de eerste activiteit van Kerk in Actie richten op het
winterse maaltijdsoepen-buffet.
Dit buffet staat gepland voor vrijdagavond 20 februari in de
Ontmoetingskerk in Dieren.
De intekenlijsten liggen op de zondagen 11 januari, 18 januari en 25
januari in de kerken om je in te schrijven voor deze gezellige avond

waarop diverse soepen gegeten kunnen worden en natuurlijk is er een
toetje voor iedereen.

Om dit te realiseren kunnen we nog wat medewerkers gebruiken, te weten: mensen die een paar liters soep
willen maken. En we zoeken mensen die de werkgroep willen helpen bij het klaarzetten ’s middags en het
serveren van fris, koffie, thee en soep en het opruimen tijdens en na de maaltijd. Wanneer je aan één van de
onderdelen (of meer) je medewerking wilt verlenen, geef je dan zo snel mogelijk op zodat we weten waar we
op kunnen rekenen.

Aanmelden bij Frens Vosseberg via e-mail: fvossebergb5@gmail.com of via telefoon 0313-42 30 78.

De verwachte kosten voor deze avond zijn € 12.00 pp, kinderen t/m 12 jaar € 6,00.

De opbrengst is bestemd voor ons project Jeugddorp De Glind.

Houd de Nieuwsbrieven in de gaten voor eventuele nadere informatie.

Namens de Werkgroep Kerk in Actie een hartelijke groet met de wens dat we een fijn jaar met mooie acties
voor De Glind mogen verzorgen.

Ria van Voorst, publiciteit, tel. 0313-41 30 10 of mail naar het secretariaat: kerkinactie@pgzuidoost-
veluwezoom.nl

Nieuwjaarsduik voor sponsoring Inlia

Op nieuwjaarsmorgen zijn twee kanjers uit onze gemeente, Suzan
Goossens en Ariénne Scholten, de lJssel ingegaan om geld in te
zamelen voor Inlia.

Een hele prestatie omdat de watertemperatuur 4,3 graden was en de
buitentemperatuur 2 (gevoelstemperatuur -8).

Wilt u dit bijzondere project ook steunen, maak dan een bedrag over
naar de Diaconie bankrekeningnummer NL75INGB0000962850 onder
vermelding van Inlia.




Terugblik op kerstmiddag, kerstnachtdienst en Kerstmorgendienst

Y [ 23




Kopij voor de volgende uitgave
Graag uiterlijk woensdag 14 januari om 18:00 uur mailen naar Redactie Nieuwsbrief

Facebook Prot. Gem. Zuidoost -Veluwezoom Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. « Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u
zich hier afmelden. * U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. ¢ Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@pgzuidoost-veluwezoom.nl toe aan uw adresboek.

@ Laposta




